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Voorwoord 
 

Voor u ligt een speciale editie van het clubblad. Bijzondere 

aanleiding voor het samenstellen van dit boekje is het 20-jarig 

bestaan van bridgeclub Doublet. Zo kunt u lezen hoe de 

voorzitter van nu de club en haar leden feliciteert, maar ook 

oud-voorzitters spreken zich uit over de club die hen na aan het 

hart ligt. Annemarie is als een rasechte reporter op pad gegaan 

om enkele interviews af te nemen en het resultaat is te vinden 

in een aantal artikelen van haar hand.  

Wie dit boekje leest zal opvallen dat er met passie gebridged 

wordt bij Doublet. Vriendschap, gezelligheid, humor en gezonde 

bridgespanning staan centraal. Een dikke pluim voor Sjoukje en 

Annemarie dat zij dit weer zo fraai hebben weten vorm te 

geven. 

Speciaal woordje van dank aan het hart van de feestcommissie: 

Stien en Elly. Ondergetekende is er alleen aan toegevoegd 

vanwege het bijzondere karakter van dit feest maar zij hebben 

het eerste contact met de Kolk gelegd, de prijzentafel verzorgd 

en er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we vandaag een 

geweldig feest beleven.  

Helaas stoppen ze er na  

vandaag mee, maar we zetten  

ze nog één keer in het zonnetje.  

 

Dames bedankt! 

 
Ik wens iedereen een  

fijne jubileumdag toe  

en alle goeds voor de  

toekomst van onze 

bridgevereniging! 

 

Henny van Gogh 

Namens de feestcommissie 

 



De voorzitter van nu 
 

Ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum van 

onze bridgeclub Doublet wil ik u allemaal van 

harte feliciteren. Het bestaansrecht van onze 

bridgeclub hebben we aan u te danken en 

daarom gaan mijn welgemeende felicitaties 

vooral naar u.  

 

De organisatie van dit jubileum is in handen 

van de evenementencommissie, aangevuld met 

Henny van Gogh en onze wedstrijdleider Paul. Zij hebben  een 

mooie middag en avond voorbereid, waarin u allemaal iets van 

uw gading zult aantreffen. Op voorhand al een woord van dank 

voor al deze werkzaamheden. Dat geldt evenzeer voor 

Annemarie en Sjoukje die met niet aflatende ijver hebben 

gewerkt aan deze jubileumeditie van ons clubblad. U bent 

allemaal in de gelegenheid gesteld uw bijdrage te leveren en ik 

ben benieuwd tot welke resultaten dat heeft geleid. Ook treft u  

reacties aan van enkele oud voorzitters van Doublet en ik ben 

blij dat ook zij hun licht nog eens op onze bridgeclub willen laten 

schijnen.  

Voor de toekomst spreek ik de hoop uit dat u allemaal nog heel 

lang zult mogen genieten van het lidmaatschap van onze club. 

Op 13 oktober a.s. wens ik u een hele gezellige jubileumdag toe. 

 

Steef Weijers 

Een egel 
 

Een egel die, gestart te Smilde, 

naar Hindeloopen lopen wilde, 

Zeeg halverwege in elkaar 

met een aanmerkelijke blaar. 

“Ach, had ik” hoorde men hem snikken, 

“maar iets om die mee door te prikken”. 

Als ik aan Doublet denk: 

Ik aan dinsdagavondbridge. Een leuke 

ontspanningsavond. Hier moet bijna alles 

voor wijken. Bridge geeft vriendschap en 

gebondenheid onderling. 

Rinus Bastiaansen 

 

Altijd een hartelijk welkom. Leuk 

bridge…… Zeer betrokken bij het wel en 

wee. Gezelligheid, een club om blij mee te 

zijn. Wat ik niet graag zou willen missen. 

Coby Arns  

 

➢ krijg ik “er” gelijk zin in….. 

➢ ik aan een mooie hand met speelkaarten 

➢ ik aan mijn vele bridge blunders 

➢ plezier 

➢ aan al die mooie doubletdames 

➢ wat zijn 52 speelkaarten toch belangrijk 

zou ik ooit nog echt leren bridgen 

Ger Polman 

 

Leuk, het is weer dinsdag. Maar niet altijd! 

                       Jetta Tonissen 

 

Bridge slaat letterlijk een brug tussen mensen. 

Bert van Isselt 

 

Toch geweldig dat wij zo’n 

gezellige club hebben in 

Bemmel, waar je elke 

week weer kunt bridgen, 

met dank aan alle 

vrijwilligers. 

Sijan Boeder 

 



De start 

 

In 1985 werd door Emmy Frenay een 

advertentie geplaatst waarin zij opriep om ’n 

bridgeclub te beginnen. Ook ik meldde me 

aan. 

De eerste bijeenkomst was in de “biljartzaal”, 

(jawel zaal) bij Janssen, waar Mientje toen 

nog de gastvrouw was. Ze was een gezellige 

gastvrouw. 

Er werden paren gevormd en ik trok snel 

naar Lyt, ik kende haar nl via onze zoons Roeland en Jeroen. De 

biljartzaal werd al snel te klein en we verhuisden naar wat ik in 

gedachten nog altijd de winkelzaal noem.  

Onze bridgedocent was Roger. Roger gaf ons les met behulp van 

een groot wandbord, waarin hij met megagrote bridge-kaarten 

spellen voorstak. En zo bracht hij ons gedegen de eerste 

beginselen van, naar wat later bleek, het verslavende 

kaartspelletje bij, in de volksmond bekend onder de naam 

bridge. Toen we later oefenspellen speelden hield Roger ’n oogje 

in ’t zeil, gezeten aan de bar met z’n geliefde pilsje. 

Langzamerhand ontwikkelde zich ‘n “voorzitterachtig” groepje 

met o.a. Maurice, Jan Klein en de heer Koop. Het duurde wat 

jaren voor er ’n officiële voorzitter kwam: en die naam is 

bekend. 

Indertijd ben ik samen met Theo Roelofs, de secretaris, naar de 

notaris geweest om alles officieel te maken met statuten en al. 

Ik herinner mij dat Frances mij uitgebreid van advies gediend 

heeft wat er zoal in die statuten diende te staan. 

Conclusie: Emmy heeft ’n goed initiatief genomen want de club 

bloeit. Theo koos de naam. 

Het sociale leven binnen de club is zeer levendig. 

Het is gezellig, 

…..En we willen het niet missen! 

 

Gonny Wiltingh 

Gesprek met Lies Bohlander 

 

Lies werd voorgedragen om na Gonny Wiltingh 

als voorzitter in het bestuur plaats te nemen. 

De club zat al in een groeifase.  

Wat zij opzienbarend vond tijdens haar 

periode was dat deze groei zich doorzette en 

de steeds professioneler wordende aanpak.  

Lyt, die lid was vanaf het eerste uur, haalde 

haar man Paul en Ger Barneveld erbij. Zij 

kwamen met het voorstel om op de TV bij de 

AVRO op de zondagmiddag een bridgecursus te gaan volgen. 

Later gaf Paul zelfs cursus op de zondagmiddag. Hij had veel 

“petten” op. 

De groei vroeg om meer begeleiding en dus werden Paul en Ger 

tijdens een vergadering gekozen als lid van de Technische 

Commissie. Het telsysteem deed zijn intrede en het 1ste clubblad 

verscheen met de naam van onze club: DOUBLET. 

Er werden evenementen georganiseerd, daarbij werd veel thuis 

gespeeld met een paar tafels, veelal bij het bestuur. De etentjes 

hierbij waren een succes, niet alleen bij de oude Chinees, maar 

ook bij  Paul en Lyt en  Ger en José. 

De hotelweekenden, evenals de caravanweekenden, werden 

geregeld.  Persoonlijk vindt Lies het spijtig dat het hotelweekend 

inmiddels is gestopt, want dit was altijd goed georganiseerd. 

Blij was het bestuur met het groepje uit Lent, dat tijdens de 

drives voor een feestelijke versiering zorgde. Vooral Chris 

Disveld heeft menige plant aangedragen.  

Nel Reinink en Lies hebben in die periode aan menig ziekenhuis-

bed gezeten omdat het toen ook tot de taken van het bestuur 

behoorde. Later versterkte Stien Derks dit team. De groei vroeg  

tevens om uitbreiding van het aantal vrijwilligers. 

Er werden cursussen gevolgd o.a. voor de technische commissie 

en arbitrage. Vóór die tijd trad Wil Karthaus op als arbiter. 

  



Al met al ziet Lies terug op een heel prettige bestuursperiode 

waarin de bestuursleden veel inbreng hadden, o.a. met Piet de 

Leeuw en Theo Roelofs als penningmeesters en Stien Derks als 

secretaris. 

Het was een fijne tijd en ik het met veel plezier met alle 

bestuursleden in die periode samengewerkt, aldus Lies 

Bohlander 

 

Annemarie 

Als ik aan Doublet denk: 

Aan gezelligheid kent geen tijd 

Liz Kropman 

 

Dan kijk ik terug op ’n mooie tijd met veel vrienden en 

vriendinnen. Hoop ik dat dit nog lang zal voortduren. Wel besef 

ik dat niets eeuwig is. Daarom heb ik een spel kaarten 

klaargelegd, welke ik ooit meeneem op mijn verre reis. Ik hoop 

dan wel dat ik nog drie medespelers zal tegenkomen. 

Leo Janssen 

 

Denk ik aan gezelligheid. Jacoby girls, 

caravanweekenden, hotelbridge, thuisbridge en 

natuurlijk de competitieavonden. Ik heb door 

Doublet een groter sociaal netwerk gekregen. 

Helmi Ansink 

 

Een doublet leggen? 

Daar moet je soms even over 

denken…… 

Bij Doublet spelen?  

Dat moet je onmiddellijk doen!! 

              Joyce van Isselt 

 

Een terugblik van oud-voorzitter Leen Reinink 

 

De redactie vroeg mij of ik een stukje wilde  

schrijven als kopij voor het jubileumnummer  

van ons clubblad, kennelijk in de  

veronderstelling dat ik wel het één en ander te 

melden zou hebben. Ik was tenslotte van 1999  

tot 2003 voorzitter geweest en dan heb je vast  

wel de nodige herinneringen die het vermelden  

waard zijn. Het leek mij goed onze clubbladen  

uit die tijd maar eens te raadplegen. Wie weet  

waar dat toe zou leiden. 

Maar vooraf natuurlijk eerst mijn hartelijke gelukwensen aan 

bestuur en leden met dit 20-jarig jubileum.  Van harte proficiat 

en nog heel veel gezonde jaren!  

Bij het doornemen van die oude jaargangen van ons clubblad 

valt vooral op dat wij als club, stap voor stap gegroeid zijn naar 

volwassenheid. Voorbeelden??              

Tot 2001 werden alle lessen voor aankomende en gevorderde 

spelers gegeven door Paul, onze wedstrijdleider. Dat moest een 

keer tot een eind komen vanwege de belasting die dat met zich 

meebracht. Twee van onze leden hebben dat met veel succes 

opgepakt.  

Wij hebben de computer in huis gehaald. Met de kennis van nu 

was dat misschien een koud kunstje, maar ik herinner mij de 

onzekerheid bij mijzelf of dat wel allemaal goed zou gaan. Het is 

een succes geworden. Ik begrijp dat de apparatuur die toen is 

aangeschaft inmiddels aan vervanging toe is en velen van ons 

kunnen zich niet meer voorstellen dat dat ooit handwerk was. 

Nu weet je binnen max. 10 minuten hoe je het er hebt 

afgebracht en even later kun je thuis op je computer zien waar 

het goed en waar het hopeloos mis ging.  

 

 

 



 

We hebben enkele leden, die zich de bevoegdheid hebben 

verworven de rol van arbiter te spelen. Ook daarmee was de 

professionaliteit binnen onze club gediend. 

We hebben een clubblad dat er wezen mag. To the point en 

gezellig. Dat laatste is trouwens ook een kenmerk van onze 

club. Wij kennen een gezonde mix van inspanning en 

ontspanning. 

Ons ledental heeft een poosje boven de 100 gezeten en is nu 

wat teruggelopen. Het is toch fantastisch dat er in Bemmel een 

volwassen bridgeclub bestaat die voor zoveel dorpsgenoten 

week in week uit een avondje bridge op niveau mogelijk maakt?  

Dit alles was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder al die leden 

die – op allerlei manieren – als vrijwilliger hun mannetje / 

vrouwtje stonden. Zij vormen het cement van het bouwwerk, de 

kurk waar het schip op vaart. Zonder hen was de club nergens! 

Alle reden dus om bij dit jubileum de vlag uit te steken, en wat 

mij betreft moet er een wimpel bij! 

 

Leen Reinink 

 

Een pimpelmees 
 

Een pimpelmees uit Deelen 

Moet altijd alle sansjes spelen. 

En naast die contractjes maken, 

weet hij hem ook nog goed te raken. 

Zo goed dat hij neut na neut 

de staat bereikt van sans-ateut 

en daarna vrolijk door blijft slikken 

en tegen sansjes aan blijft hikken. 

Uiteindelijk gaat hij helemaal plat 

En is dan sans-atoeter zat. 

 

Als ik aan Doublet denk: 

Denken wij aan een bridgeclub die  

ons heel veel plezier heeft gebracht. 

Jetta en Theo Tonissen 

 

➢ denk ik aan bridge 

➢ een “mooie hand” 

➢ een spannende uitslag 

➢ een gezellige avond 

➢ genieten!!!!!! 

            Annet Gerritsen 

 

Er is (jong) vers bloed nodig. 

Gerard Lukkassen 

 

Wat een gezellige club bridgers. Mensen, 

die ik niet zou willen missen in ons 

leefpatroon. Doublet geeft ons sociale 

leven extra kleur. 

Eef Arns 

 

 

Gesprek met Arnold Ansink 

 

Arnold Ansink, lid van de TC verzorgt samen met 

Gerard Lukkassen om beurten de competitie met 

het Scanzo systeem. Ger Barneveld heeft, 

voordat hij stopte met werken, Arnold ingewerkt. 

Wim Damen die ook in de TC zit, deed later een 

stapje terug omdat hij arbitrage ging doen. 

Sindsdien bemannen Arnold en Gerard het 

Scanzo. Dit systeem werd al langer gebruikt 

voordat Arnold hiermee aan de slag ging en het 

voldoet nog steeds, al gaat de Scanzo-lezer wel achteruit. 



Er wordt uitgekeken naar het nieuwe systeem, de bridgemates, 

kastjes die de scores draadloos rechtstreeks naar de pc zenden. 

In het huidige systeem wordt met een stick een back-up van de 

uitslagen gemaakt, die thuis bij Arnold of Gerard op de pc wordt 

gezet om vervolgens via e email bij de bridgers te arriveren. 

Belangrijk hierbij is om de email-adressen correct te houden, 

zodat iedereen ook daadwerkelijk de uitslagen ontvangt. 

Voordeel van het nieuwe systeem is dat de uitslagen vanuit de 

bridgezaal rechtstreeks naar de NBB-clubsite van Doublet 

worden gezonden. De meesterpunten worden ook automatisch 

berekend. Het verzenden per e-mail kan dan komen te 

vervallen. 

In de toekomst zou ook het clubblad Doublet als pdf document 

gedistribueerd kunnen worden. Het verschijnt dan in kleur. Dit is 

niet alleen financieel aantrekkelijker maar is tevens milieu-

vriendelijker en spaart ook weer een paar bomen, aldus Arnold. 

De procedure voor de dinsdagavond blijft hetzelfde. Er wordt 

afgemeld bij Nel Reinink. Zij geeft het door aan Paul van 

Kerkhoff, die de tafelindeling samenstelt. Rond 17.00 uur 

dinsdagmiddag geeft Paul dit door aan de dienstdoende TC ’er, 

die de wijzigingen in de competitieronde aanbrengt en de 

loopbriefjes uitdraait. En dan maar hopen dat er zich geen 

onvoorziene omstandigheden voordoen. De 

dinsdagavondcompetitie kan starten. 
 

Annemarie 

Als ik aan Doublet denk: 

Zie ik een groep mensen die elke week 

gezellig en vaak met passie bridgen, 

met respect voor alle verschillen die 

er tussen mensen zijn. 

Rita Lutz 

 

Soms spanning maar ik wil het niet missen. 

         Ans van Steen 

 

dan denk ik echt niet aan het rode strafkaartje uit de 

biddingbox, maar wel  aan: 

✓ de gezellige dinsdagavond 

✓ de spanning van de competitie 

✓ het edele bridgespel 

✓ het leuke naborrelen (zouden er meer moeten 

doen!!!) 

✓ Doublet………..een deel van mijn leven 

                  Steef Weijers                  

 

 De 24 nieuwe leden die geen lid meer zijn!! 

Hans Herlaar 

Lieve bridgemensen 

 

Wij willen nog even reageren op ons vertrek uit “Bemmel”. 

Twaalf jaar hebben wij met heel veel plezier bij jullie gebridged. 

Wij zijn toen begonnen als beginners, maar in al die jaren toch 

wel regelmatig “doorgeschoten” naar de gevorderden.  

In die tijd begonnen met ons vieren. Liesbeth, Annie, Jos en Ria. 

Veel plezier gehad samen, vooral met het naar huis gaan. In de 

auto werden de spellen nog eens doorgenomen en was er veel 

hilariteit over de dingen die we verkeerd gedaan hadden. 

Echter er is veel veranderd. Liesbeth moest afhaken door haar 

ziekte en Jos is overleden. 

Wij zijn daardoor samen verder gegaan als bridgepaar en 

hebben er toen voor gekozen om in Huissen te gaan spelen. 

Het is een hele verandering. We missen jullie gezelligheid. In 

Huissen moeten we ons plekje weer vinden. 

Wij willen jullie bedanken voor de gezelligheid en de steun die 

wij ontvangen hebben in al die jaren. 

Ook willen wij jullie vereniging van harte feliciteren met het 20 

jarig jubileum. 

 

Annie Knuiman en Ria Kruijs 



Zomaar wat herinneringen van Lyt en Paul 

 

Vrijdagmiddag bij Lyt en Paul op de thee, te midden van acht 

vuistdikke fotoboeken, halen beiden herinneringen op vanuit een 

al langdurend lidmaatschap van Doublet. 

Paul, via Lyt, na zijn actieve volleybal, bij Doublet gekomen, 

speelde al bridge op de middelbare school het beruchte klaveren 

systeem. In het winterseizoen van 1996-97, na de AVRO 

bridgecursus, op de zondagmiddag speelde Doublet daar op in 

en werd er samen met Lies Bohlander praktijkles gegeven. Al 

gauw behaalde hij ook het CLA en CLB en werd hij wedstrijd-

leider van de club. 

Er werden bridgecursussen 

gegeven in Het Wapen, de 

Kinkel en sporthal De 

Bongerd vaak met steun 

van (bestuurs-)leden van de 

club. Tegenwoordig geeft 

Steef de cursussen. 

 

De eerste competities werd 

er in de winkelzaal van “het Wapen” gespeeld. De scores werden 

opgeschreven op de briefjes onder de boards. Vervolgens 

werden deze briefjes mee naar huis genomen en daar 

uitgerekend. De week daarop werd de uitslag bekend gemaakt. 

Later, na verhuizing naar de grote zaal en de intrede van de 

computer, werden dezelfde avond door een groep tellers de 

briefjes uitgerekend, de scores in de computer ingebracht en de 

uitslag bekend gemaakt. Dat kon wel eens laat worden. 

 

De WVTB (weekend viertallen thuis bridge) werd er thuis aan 

twee tafels viertallen gespeeld. Iedere maand werd er een beker 

uitgereikt aan het paar dat het hoogste gemiddelde behaalde. 

Nadat de belangstelling daalde is het gestopt. Wel zijn hieruit 

weer bridge-eetclubjes en veel vriendschappen ontstaan. 

 

 

Inmiddels hebben er ook al 16 caravan-bridge-weekenden 

plaatsgevonden. Meestal gaan er 12 tot 14 paren mee. De 

eerste keer naar Antwerpen, Wim en Corrie Damen, net fris van 

de cursus op zondagmiddag, waagden de sprong in het diepe en 

gingen mee. 

Een paar wat wel graag meeging maar geen caravan had, werd 

ondergebracht in een huisje, op z’n Bels “kot” genoemd. De 

eerste keer hebben we daar profijt van gehad, want toen de 

stroom plots uitviel, kon vanuit dat huisje door alle beschikbare 

kabels aan elkaar te “knopen” het probleem opgelost worden en 

was er weer licht in de caravans. 

Het eten in de “gouden ECU” was een feest. De waard verkocht 

zichzelf als dichter en zelfs het toilet hing vol met spreuken, 

recepten en rijmelarijtjes. Het gerecht waarvan hij de meeste 

ingrediënten had werd het warmst aangeprezen. 

 

Het “onnozele kinderen” viertallen tussen Kerst en Oud en 

Nieuw, de eerste keer thuis, incl. diner, uitgeprobeerd. Daarna 

‘n keer bij de chinees in de “Gouden Appel”, later in “het 

Wapen” en ook één keer in “Het Klokhuis” hebben zij vele jaren 

met plezier georganiseerd.  

Steef heeft nu de organisatie overgenomen. 

 

De eerste fiets-bridge-drive in het voorjaar was meteen al een 

succes. Zo kon het gebeuren dat Toos en Wim uit Huissen op de 

fiets bij Theo en Jetta arriveerden voor de eerste ronde en Theo 

droogweg mededeelde: “Welkom, nou jullie redden het wel, wij 

zijn naar een ander adres”, een stomverbaasd echtpaar 

achterlatend. De dag eindigde steevast bij de Chinees, die zich 

bij zo’n invasie moest haasten om tafels te organiseren voor de 

overige gasten.  

 

Hilarisch is het verhaal van de kast waarin de bridge attributen 

zijn opgeslagen, getuige ook de vele foto’s hiervan. Ieder jaar 



voor de kermis en ponymarkt moest de bridgekast weg uit “het 

Wapen”. Dan togen Piet de Leeuw, Eef Arns, Wim Damen en 

Paul onder aanvoering van opperhoofd Theo Tonissen met een 

open aanhanger naar “het Wapen”. Kast werd op de aanhanger 

gehesen en vastgehouden door de overigen, die staande op de 

aanhanger de kast omarmend naar de garage van de familie van 

Kerkhoff werd gereden om daar gestald en gecontroleerd te 

worden.  

Voor het begin van het bridgeseizoen ging de kast op dezelfde 

manier weer terug naar “Het Wapen”. 

Dit jaar kon de kast voor het eerst in de Kinkel blijven. 

De ontmoeting met Gendt is ook al de nodige jaren geleden 

ontstaan via een collega van school, Dinie van de Berg, 

bestuurslid van de Gendtse bridgeclub. De ontmoeting was 

gauw een feit en sedert die tijd is er ieder jaar een gezamenlijke 

bridgeavond in Gendt of 

Bemmel. 
 

Veel plezier ook bij de 

Hotel-bridge-weekenden, 

zoals in Ootmarsum waar 

zij in het schoolmuseum 

een middeleeuwse les 

kregen voorgeschoteld. 

Jammer genoeg zijn de 

hotel bridge weekenden 

gestopt, maar wie 

herinnert zich niet de 

weekenden in Epen, 

Odoorn of Hasselt, om er 

een paar te noemen? Misschien dat in de toekomst hier weer 

animo voor bestaat.  
 

De vele fotoboeken geven en beeld van de historie van 20 jaar 

Doublet. Dat er nog vele jaren volgen daarvan zijn zij overtuigd. 
 

Paul en Annemarie 

Als ik aan Doublet denk: 

 

Dan denk ik aan: 

• fijne sociale contacten 

• promoveren en degraderen 

• succesvol spelen; het ging eigenlijk best lekker 

• aan een waardeloze kaart 

• aan oefening baart kunst, maar ook een beetje geluk 

• aan caravanbridge en Jacoby girls 

Al met al fijne dingen en daarom van harte felicitatie met het 

20-jarig jubileum van Doublet. 

Gonny Lamers 

 

o denk ik aan de dinsdagavond, 

o het genoegen van het spel, 

o aan de plussen en de minnen, 

o en meer schiet me niet te binnen, 

o het bevalt me wonderwel. 

            Gerrit Turkenburg 

Dinsdagavond clubavond 

Vrienden ontmoeten 

Saamhorigheid 

Het kaartspelletje 

Kicken als je een onmogelijk contract toch haalt 

Balen als je partner je niet begrijpt (kan voorkomen) 

Gezonde spanning 

De uitslag!! En als je dan rondkijkt die gezichten van 

iedereen 

Gezelligheid na afloop, nakaarten 

Kortom, fijn om bij zo’n club te horen 

Doublet PROFICIAT met dit prachtige jubileum 

Lieve groeten voor iedereen!!!! 

                      Marian Weijers 

 

 



Twee hangbuikzwijntjes 
 

Twee hangbuikzwijntjes uit Martinique 

lichten de hand met de ethiek. 

Met denken, zuchten, ongehoord, 

werd menigmaal een top gescoord. 

Gelukkig voor de eerlijkheid 

greep arbitrage in, op tijd, 

en werd hun hele toppenstreven 

slechts op hun hangbuikjes geschreven. 

 

Bedankt 

 

Het is alweer een poosje geleden dat ik in het 

ziekenhuis lag voor een nieuwe knie. 

Bij thuiskomst was het een beetje behelpen met 

krukken, maar ook dat is alweer voorbij. 

Ook werd ik verwend met een mooie bos 

bloemen [pioenrozen] namens jullie allemaal 

wat ik erg leuk vond. 

Bedankt daarvoor! 

 

Clara de Leeuw 

 

 

Puzzel 

 

wens van de TC  

 
10   6     8 8   2 

   

viering 

   
3   10   9 6 4 5 

  

dummy 

    
  9       6 

   

conventie 
3 8   7     

       

extra slag 

  
7       1 9 8   

   

een kaart in de 
kleur 

1         6 2 7   
    

verkeerd contract 

 
5   1     2 

      

1e voorgespeelde 

kaart  

4   2     5 1 2 
     

veelkleurig 

   
5   9 2   

     

beloningsysteem 
5 6 6 1   6     4   2 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik wil mijn leven geven 

 

Ik wil mijn leven geven voor jou, 

Naar de sterren zweven met jou, 

Maar ik wil alleen niet met je bridgen, 

Want ik kan niet bridgen met jou. 

 

Jij biedt slem op een aas en een vrouw, 

Als je uitkomt dan val ik al flauw, 

Ik zou slagen voor je kunnen dragen, 

Maar ik kan niet bridgen met jou. 

 

Als je wist hoe ik me schaam, 

Omdat jij je steeds vergooit, 

Onze harten kloppen tesaam, 

Onze ruiten nooit. 

 

Ik wil schoppen krijgen van jou, 

Maar geen schoppen spelen met jou, 

Ik wil down gaan voor je in de liefde, 

Maar ik kan niet bridgen met jou. 

 

Door het klaver dartelen met jou, 

Maar geen klaver spelen met jou, 

‘k zou een robber met je willen vechten, 

Maar ik kan niet bridgen met jou. 

 

 

 
 

 
 
 

 


