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Programma 
 

12.30 uur Ontvangst  Intermezzo Doublet koor 

13.20 uur Opening  

 13.30 uur Bridge 

 15.00 uur Pauze  Intermezzo Doublet koor 

15.30 uur Bridge 

 
17.30 uur 

Borrel en 
prijsuitreiking 

Intermezzo Doublet koor 

18.15 uur Buffet 

 
21.00 uur Einde 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 
 

Lieve leden van Doublet. 

 

Het feit dat Doublet 25 jaar na de oprichting 

nog steeds een bloeiende vereniging is, is echt 

iets om trots op te zijn. Een vereniging is meer 

dan een groep mensen met een gezamenlijke 

hobby. Daar ben ik wel achter gekomen nu ik 

een aantal jaren mee mag sturen aan het roer.  

Ondanks de gemiddelde leeftijd van 72,1 zou je 

dat niet zeggen als je ziet wat er aan 

activiteiten wordt ontplooid.  

We hebben een website, we zijn aangesloten bij de Nederlandse 

Bridgebond, we hebben een gediplomeerd technisch kader, we 

organiseren naast de reguliere competitie feestelijke drives, we 

zoeken de samenwerking met andere clubs in de regio en we hebben 

een actief sponsoringbeleid. Vergeet ik nog iets? Vast wel. Van de 91 

leden, vervult ongeveer een derde een actieve rol als vrijwilliger. En 

dat dan ook nog in een plezierige sfeer! Dat kan alleen als mensen 

zich met passie en interesse in de ander inzetten. En dat doen we met 

hart en ziel.  

Dat maakt ons een unieke club. Ik ben er trots op voorzitter te zijn van 

Doublet en feliciteer u allemaal met het halen van deze mooie 

mijlpaal en wens u een hele plezierige dag bij Landgoed Welderen om 

deze unieke gebeurtenis samen te vieren! 

 

Henny van Gogh 
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25 jaar   1992 – 2017   Terugblik 
 

28 oktober is de dag dat we het 5e lustrum van 

Bridgeclub Doublet vieren. 25 jaar geschiedenis 

met heel veel herinneringen. Ik haal graag een 

paar herinneringen met U op. Op 14 augustus 

1992 stapten een aantal leden van de tennisclub 

naar de notaris en werd een nieuwe bridgeclub 

geboren. Het kindje heette Doublet. Gedurende 

deze 25 jaar maakte de club veel ontwikkelingen 

door en werd het kind volwassen. 
 

Er ontstonden vriendschappen voor het leven en op velerlei gebied 

werden initiatieven ontplooid. Hoofdmoot van de vereniging bleef 

altijd bridge. Caravanweekenden werden georganiseerd en de leden 

trokken het hele land door. De fotoboeken die Hans en ik samen met 

Paul, prominent lid van het eerste uur, hebben doorgenomen, zijn 

boeiende getuigen daarvan. Gezellige bridgeweekenden vonden 

gretig aftrek evenals de georganiseerde nevenactiviteiten waaraan 

enthousiast werd deelgenomen. Hotels her en der in het land werden 

bezocht. Menig fietsdrive kwam van de grond en in heel het dorp zag 

je de bridgers van de ene naar de andere locatie fietsen waar zij door 

medebridgers ontvangen werden. 

Op de diverse locaties waren er de kerst-, paas- en goede doelen-

drives. De Onnozele kinderendrive met in de pauze een diner. Niet 

alleen in officieel clubverband, ook daarnaast werden activiteiten 

ontplooid: Ieder jaar trokken de “de Jacoby girls” erop uit en wisten 

ook zij zich goed te vermaken gedurende die weekenden. 
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Na jarenlang te hebben gebridged in het “Wapen van Bemmel” 

gingen wij in 2009 naar de Kinkel. Het wapen zou sluiten en was rijp 

voor de sloop. In het laatste jaar stonden er bij hevige regen nogal 

eens emmers en konden we het net redden om zonder paraplu te 

bridgen. De sfeer was er niet minder om. Nu is er al een aantal jaren 

het “Cultureel Centrum de Kinkel” de thuisbasis. 

 

De huisvesting veranderde, maar ook de technologische ontwikke-

lingen stonden niet stil. Werd eerst met scorebriefjes gewerkt en alles 

handmatig uitgerekend, later kwam het Scanzo systeem. Dit systeem 

werd opgevolgd door de 

Bridgemates, die de 

uitslagen meteen 

bekend maakt en na 

thuiskomst kan dan op 

de pc alles bestudeerd 

worden, inclusief de 

spelverdeling. Werden 

nog niet zo lang geleden 

de spellen met de hand 

geschud, tegenwoordig 

wordt dat door een 

machine gedaan. 

Samenwerking met BC 

Gendt en een fikse 

donatie van de 

Rabobank maakten de 

aanschaf hiervan  
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mogelijk. Er is nog wel mankracht voor nodig om een oogje in het zeil 

te houden en dat doen we gebroederlijk samen met BC Gendt.  

 

De website deed zijn intrede en deze wordt nog steeds uitgebreid en 

voorzien van alle mogelijke informatie. Bestuursleden kwamen en 

gingen en er kwam een leger aan vrijwilligers, die allemaal hun 

steentje bijdroegen om alles gesmeerd te laten draaien. 

 

De afgelopen 25 jaar was er naast vreugde ook verdriet. Wij hebben 

afscheid moeten nemen van leden die overleden zijn. Ook leden die 

om andere redenen moesten afhaken, zagen we met lede ogen 

vertrekken. Gelukkig hebben we een actieve commissie “lief en leed”, 

die aandacht schenkt waar nodig. 

 

Nu vieren we het 25 jarig jubileumfeest en zijn dankbaar dat 25 jaar 

geleden mensen het initiatief genomen hebben om naar de notaris te 

stappen. Allemaal een heel fijne jubileumviering gewenst. 

Op naar het volgende jubileum. 

 

Annemarie Ariëns 

 

De ballade van de zeven bridgers 
 

Refrein: Fiederaldaldal fiederaldaldal fiederaldaldal dal dal 
 
De 1e bridger speelt een spel, maar kende hij de regels wel. Refrein 

Zijn openingsbod was geniaal, hij deed dat echter digitaal. Refrein 

Zijn partner snapte hier niets van, en vroeg zich af hoe dat  

nu kan. Refrein 
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De 2e bridger, ene Cox, zat met zijn hand aan de bieding box. Refrein 

Op tafel kwam een ♠ bod, de partner lachte zich toen rot.  Refrein 
Die had gelijk zijn hand gezien en zag meteen ’n slag of 10. Refrein 
 

De 3e bridger dat was Ridge, die had niet veel verstand  
van bridge. Refrein 
Zijn partner seinde re-vol-ving, dat vond hij maar een heel  
raar ding. Refrein 
Hij zei we seinen toch de kleur, en verspreide gelijk een  
nare geur. Refrein 
 

De 4e bridger was heel bekwaam, die had zelfs een  
artiestennaam. Refrein 
De partner was wel erg jaloers, en vond dat een verkeerde  
koers. Refrein 
 

De 5e bridger heel charmant, had 13 kaarten in de hand. Refrein 
Zo werd spontaan een bod gedaan, en dat stond weer  
de partner niet aan Refrein 
En snel werd toen een spel gespeeld want de meningen  
waren zeer verdeeld Refrein 
 

De 6e bridger greep zijn kans en bood gelijk een mooie sans Refrein 
Vervolgens werd er snel gepast en iedereen was erg verrast Refrein 
Geboden was een sans of twee, maar alle slagen zaten mee Refrein 
 

De 7e bridger riep heel duur, ik ben Doubletter van ‘t 1e uur. Refrein 
De 7e bridger riep heel duur, ik ben Doubletter van ‘t 1e uur. Refrein 
De 7e bridger riep heel duur, ik ben Doubletter van ‘t 1e uur. Refrein 
 

Weerspreuk    
 

Kraait de haan niet bij het ochtendrood 

dan gaat het regenen of de haan is dood                   
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Interview met twee gezichten 
 

Voor deze speciale jubileumuitgave hebben we twee leden van 

Doublet geïnterviewd. De één ervaren en geroutineerd, de ander pas 

beginnend. Paul van Kerkhoff is lid (bijna) vanaf het eerste uur, Els 

Bosmans heeft twee jaar gelden leren bridgen en is vorig jaar lid 

geworden van Doublet. Het leek ons leuk om beiden te vragen hoe zij 

het spelen bij bridgeclub Doublet ervaren en wat hun verwachtingen 

zijn voor de toekomst. 

 
 

Wat heeft op jou de meeste indruk gemaakt in de afgelopen 25 

jaar? 

Paul: Eind jaren 80 ben ik gaan bridgen. Lyt (lid vanaf het eerste uur!) 

ging bij een club genaamd Doublet, opgericht in 1992. De scores 

werden iedere week met de hand berekend en pas een week later 

bekend gemaakt. Samen met Ger Barneveld besloten we ons op de 

organisatie te richten onder het mom “wij komen uit het onderwijs, 

dat kunnen wij wel!”. In die tijd volleybalde ik veel en zoals je bij een  
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teamsport kunt verwachten, was daar altijd sprake van teamspirit en 

saamhorigheid. Dat dat ook bij bridge hoort had ik niet verwacht 

maar is wel wat het meeste indruk op me heeft gemaakt. 
 

Els: Ik zit nu voor het tweede jaar op Doublet. Een vol jaar achter de 

rug! Een aantal dingen valt mij op. Ik heb niet veel vergelijkings-

materiaal, behalve dat ik twee keer ben ingevallen op een andere 

club. De sfeer binnen Doublet vind ik heel prettig. De mensen zijn 

vriendelijk, behulpzaam voor ons nieuwelingen. Ik voel me er welkom. 

De betrokkenheid bij gebeurtenissen van leden, plezierig of verdrietig, 

vind ik mooi, je weet wat er speelt. Misschien komt het mede doordat 

de meeste mensen uit Bemmel komen en elkaar wellicht “kennen”. 

Dus….ook al gaat de Waalbrug straks voor een hele lange tijd dicht en 

zijn er geen bitterballen, ik blijf!  
 

Hoe heb je de veranderingen gedurende die tijd ervaren? 

Paul:  Er is veel veranderd in 25 jaar, maar toch is die verandering 

mooi geleidelijk gegaan. Waar we vroeger met de hand moesten 

uitrekenen is alles nu geautomatiseerd. Dat heeft voor- en nadelen: 

wie niet gewend is met de hand scores uit te rekenen, weet niet 

precies hoeveel punten er te verdienen zijn in een spel. Aan de 

andere kant, gemak dient de mens. Ondanks de noodzakelijke 

veranderingen, heerst er altijd een goede sfeer, Doublet is een hechte 

club en de leden hebben veel belangstelling voor elkaar. Ik was vorige 

week gevallen en iedereen kwam vragen hoe het met me ging. 
  

Els: Nou Paul, ik ben benieuwd welke veranderingen jij allemaal hebt 

meegemaakt. Het enige dat ik heb meegemaakt is een andere partner 

(bij het bridgen) en een andere man achter de bar. Wat ZOU  
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veranderen was de klimaatbeheersing in de zaal. Ik weet niet of dat is 

gebeurd. Op zich niet zo erg, als ik maar weet of ik in de winter 

winterkleren aan moet doen of toch iets luchtigers….  
 

Waaraan denk je met het meeste plezier terug? 

Paul: Teveel om op te noemen: naast de clubactiviteiten toch ook de 

uitjes daar om heen zoals WVTB (weekend viertallen thuis bridge), de 

onnozele kinderen drive, fietsbridge, hotel bridgeweekenden, 

kampeerbridge uitjes. Daar heb ik ontzettend leuke herinneringen 

aan. 
 

Els: Aan de drives, waar het niet gaat om het resultaat, maar om de 

gezelligheid. Leuk om dan eens met andere mensen te spelen, die je 

nog niet kent. De heerlijke hapjes, de ongedwongen sfeer. 
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Heb je je ook weleens geërgerd? 

Paul:  Ja natuurlijk. Vooral als mensen niet de moeite nemen te 

luisteren. Heb ik net verteld wie die avond de arbiter is, vragen ze wie 

de arbiter is…. Maar ja, ik kom uit het onderwijs dus ik ben wel wat 

gewend. Voor de rest eigenlijk geen ergernissen hoor. 
 

Els: Natuurlijk erger ik me weleens, maar dan het meest aan mezelf. 

Ik word namelijk (met bridgen) snel onzeker wanneer iemand 

opmerkingen maakt of in mijn ogen niet sympathiek speelt. Maar ja, 

wie zegt allereerst dat het vervelend bedoeld is? Als dat zo is, dan kan 

ik er altijd nog het mijne van denken. Eigenlijk is navragen wat iemand 

bedoelt het beste. Dan hoef ik niets te interpreteren!! Ik ga het 

proberen!  
 

Wat  wil je het liefst vergeten? 

Paul: Dat is meer persoonlijk. Dat je ouder wordt en steeds minder 

kan. Waarop Lyt vergoelijkend toevoegt: “ja dat is moeilijk, maar het 

is ook wel goed dat je het nu aan de jongeren over moet laten”. Het 

mooie vogelboek dat hij bij zijn afscheid als wedstrijdleider kreeg 

komt nog even ter sprake. Paul vindt het hartverwarmend om de 

waardering van veel leden terug te lezen. 
 

Els: Mijn blunders uiteraard! Alweer vergeten dat ik een Doublet 

moet geven als ik genoeg punten heb maar geen opening. Of als ik te 

laag bied, het bod van mijn partner niet begrijp, vergeet te signaleren 

en ga zo maar door. Mijn partner (Jeroen heet ie trouwens) zegt er 

achteraf iets van en sluit altijd af met zoiets als: ”Maar hier leer je 

van”. De lieverd!!  
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Hoe zie je de toekomst van Doublet? 

Paul: Dit is de moeilijkste vraag. Iedereen wordt ouder, het is lastig 

de jeugd aan het bridgen te krijgen en dus is de verwachting dat de 

club alleen maar kleiner zal worden. Op zich niet erg. Klein kan ook 

gezellig betekenen.  

 

Els: Zelfstandig of samen met Gendt? Ik hoop dat we nog een hele 

tijd zelfstandig kunnen blijven. Zoiets van je weet wat je hebt en niet 

wat je krijgt... echt niet eenkennig…  

Ik kan me wel voorstellen dat het voor sommigen belangrijk is dat we 

op dezelfde locatie blijven. Nieuwe of andere mensen erbij maakt 

niets uit. hoe meer zielen…. 

 
 

Landgoed Welderen feliciteert Bridgeclub Doublet 

met het 25 – jarig jubileum 
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Samenwerken 

Bridgeclubs vervullen een belangrijke positie in ons sociale domein; 

onze maatschappij wordt steeds individualistischer. Bridgeclubs 

brengen mensen bij elkaar met een gemeenschappelijk doel: een 

intelligente uitdaging in het bridgespel en het samen optrekken in 

deze uitdaging. Elkaar ontmoeten, elkaar spreken, samen 

bridgespelen en een borrel drinken. Een belangrijke sociale functie in 

deze tijd, het samen optrekken en er voor elkaar zijn in goede en 

moeilijke tijden. De gemiddelde leeftijd binnen onze bridgeclubs 

(Gendt en Bemmel) is circa 72 jaar; een leeftijd waarop mensen 

behoefte hebben aan sociale contacten en samen optrekken. Binnen 

Bridgeclub Doublet In Bemmel gebeurt dat nu al 25 jaar naar volle 

tevredenheid (binnen Bridgeclub Gendt 35 jaar) en vervult daarmee 

een belangrijke plek in de samenleving.  
 

Bridgeclub Doublet en Bridgeclub 

Gendt zoeken al enige tijd naar 

meer samenwerking om nog meer 

betekenis te kunnen krijgen, maar 

ook om de continuïteit naar te 

toekomst zoveel mogelijk te 

waarborgen. Het vergt namelijk 

nogal wat van mensen om de club te bestieren en alles in goede 

banen te leiden. Samenwerking zou hierin mogelijk versterking 

kunnen bieden; kennis delen en uitwisselen, samen dingen 

organiseren, elkaar ondersteunen in tijden dat het nodig is. Volop 

uitdagingen en kansen om samen over na te denken. De besturen van 

beide clubs hebben besloten deze samenwerking verder te 
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 onderzoeken en een aantal werkgroepen zijn hier momenteel mee 

bezig. Samen een drive organiseren, ledenwerving (jeugd), cursus 

spelverbetering, kennisdelen arbitrage, gemeenschappelijk clubblad, 

gemeenschappelijke PR en fondsenwerving, enz. Zaken om te kijken 

naar de mogelijkheden. 
 

Juist als je 25 jaar bestaat is dit een mooie gelegenheid om ervoor te 

zorgen dat de volgende 25 jaar zo goed mogelijk worden ingevuld. 

Waar het gaat uitkomen zal de komende tijd wel blijken, maar de 

intentie van samenwerken is in ieder geval 

duidelijk merkbaar; de werkgroepen zijn aan 

de slag. 
 

Ik wens alle leden van Bridgeclub Doublet een 

geweldige feest en op naar het volgende 

jubileum. 
 

Jos van de Werken 

Voorzitter Bridgeclub Gendt 
 

 

Bridgehaiku 
 

die chinese snit 
heeft mijn harten vrouw gered 

heer ging er vandoor 
 

************************************ 
 

goed van mijn partner 
het spel zo mooi afgespeeld 

met onze harten 
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Het is uit het leven gegrepen. Farce Majeure 
 

Refrein 
Jaaaahh .. het is uit het leven gegrepen 
Het leven van bridgeclub Doublet, 
Een slem is een simpel gegeven 
Je bied ‘t , zo is het maar net. 
Tis lange tijd gelee 
Dat Gonny had bekeken, 
Dat altijd bridgen thuis 
Heeft ook zo zijn gebreken. 
Doublet werd opgericht 
Er ontbraken nog veel leden, 
Dat was bij de geboort(e) 
Maar kijk eens naar het heden. Refrein 
 

Door vele jaren heen 
Het spel werd alsmaar beter, 
We leerden van elkaar 
En van Adje een hele meter 
Door Adje Paul en Steef 
Is de kennis goed gestegen, 
Maar door de jaren heen 
Valt dat nog wel eens tegen Refrein 
 

Wat komt wel erg vaak voor 
De juiste kleur niet seinen, 
De partner loopt rood aan 
En zit dan weg te kwijnen 
Begrip voor partners bod 
Is wat je meer zou wensen, 
En als jij het beter weet 
Ga je partner niet verwensen Refrein 
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soms is het ook gebeurd 
een partnership was gevallen, 
ze gingen uit elkaar 
wilde zelfs niet meer viertallen 
Veel leden van de club  
Gaan vaak ook elders spelen 
Maar merken dan vrij snel 
Dat gaat wel gauw vervelen Refrein 
 

En eenmaal terug op ‘t nest 
begint ‘t gevoel te rijzen 
Dat ze-zich op onze club 
Gelukkig mogen prijzen 
 

Is alles nu verteld 
Kunnen we feest gaan vieren, 
Dan ruimen wij het veld 
En gaan we samen zwieren Refrein 
 

Na vijf en twintig jaar 
Zijn wij soms aan het stunten, 
Want down gaan is niet zo erg 
Maar je mist wel meesterpunten 
 

En kijken we voor uit 
De toekomst zal het leren 
Doublet is vijftig jaar, 
Dan gaan we weer scanderen Refrein 
 

Doktersrecept 
Dokter tegen patiënt: “Waarom heeft u die medicijnen niet 
ingenomen?” 
Patiënt: “U zei dat ik precies moest doen wat er op het potje stond. 
Nou, er stond: "Pot goed gesloten houden!" 
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Op weg naar het 25-jarig jubileum……..   
(een kijkje achter de schermen) 
  

In januari van dit jaar is de evenementencommissie, bestaande uit 

Toos, Joyce en ondergetekende, fris van start gegaan met de 

zoektocht naar een geschikte locatie voor de viering van ons 25-jarig 

jubileum. Diverse ideeën, die passend waren in het budget en die 

voldeden aan onze andere voorwaarden, werden aangedragen. Alle 

voors en tegens werden grondig tegen elkaar afgewogen en door-

gesproken.  

Bovenaan ons lijstje 

stond ”Zijdewinde”, 

mooi gelegen in de 

polder op de grens van 

Bemmel. Een nieuwe 

feestzaal, een leuk 

restaurant en genoeg 

parkeergelegenheid 

gaven voldoende reden 

voor een verkennend bezoek. Tegen alle verwachting in werd dit geen 

feestje. De zaal bleek te klein en wij moesten met name te veel 

concessies doen aan al onze wensen. Met Zijdewinde – what’s in a 

name? – hadden wij de wind bepaald niet mee. Andere mogelijke 

locaties, qua grootte enigszins vergelijkbaar met Zijdewinde, kwamen 

hiermee gelijk te vervallen. 
 

Met een blik op de Waal kwam Joyce toen op het idee dat het 

geweldig zou zijn als het feest op een schip zou kunnen worden 

gehouden. Een rondvaart na het bridgen in de middag zou toch wel 
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iets aparts zijn en een erg leuk programmaonderdeel. Iedereen in 

marinelook, een accordeon, het zingen van nostalgische liedjes…. 

Via Feenstra Cruises in Arnhem werd er snel een afspraak gemaakt op 

de “Da Vinci”, één van de mooiste cruiseschepen van de vloot. Wij 

waren erg onder de indruk van de mogelijkheden, maar vooral ook 

van het prijskaartje dat eraan hing. Géén veni, vidi, Vi(n)ci ! 

Maar er zijn méér partyschepen, dus gauw op weg naar Belfeld naar 

een ander schip met een ander prijskaartje, maar jammer genoeg ook 

met het daarbij passende comfort. Het beste zou zijn als je gedurende 

de hele dag geen gebruik zou maken van de sanitaire voorzieningen, 

want die waren beslist geen aanrader.  

 

Via Van der Valk in Lent zijn we uiteindelijk in het restaurant van 

Golfbaan Welderen in Elst terecht gekomen. De gastvrije ontvangst, 

de zaal met grote ramen en een prachtig uitzicht, de mogelijkheden 

en het prijskaartje hebben ons in korte tijd over de streep gehaald. 

Zo vlot opgeschreven klinkt het alsof we het in een paar dagen 

hebben geregeld. Dat is natuurlijk niet zo: je moet een datum prikken 

om er naar toe te gaan, offertes aanvragen, nieuwe locaties zoeken 

en alles opnieuw doornemen. Eind april hebben we deze goede 

locatie uiteindelijk gevonden.  

 

Vervolgens is er een jubileumcommissie gevormd: naast ons drieën 

bestaat deze uit Annemarie, Erik en Bert. Wij hebben een aantal 

keren vergaderd, de taken verdeeld, een programma en een 

draaiboek gemaakt. Iedereen is hard aan het werk gegaan om er 

samen een leuke dag van te maken. Het maken van de groepsfoto 

alleen al was een heel karwei! Naast de jubileumcommissie is er een 
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 commissie gevormd om dit mooie boekje te regelen: Henny, Sjoukje 

en Annemarie zijn er verantwoordelijk voor. 

 

Naarmate de datum dichterbij komt en de aanmeldingen 

binnenkomen begint het te leven dat dit jubileum een belangrijke 

mijlpaal is voor onze vereniging. We bestaan 25 jaar en dat mogen we 

best op een uitbundige manier vieren! Binnen de vereniging staan er 

dan ook mensen op die met een liedje de pauze willen vullen. We 

staan er dus niet alleen voor, maar we doen het weer met z’n allen. 

Dat bevestigt maar weer eens te meer dat de vereniging van ons 

allemaal is. Rest mij jullie allemaal een bijzonder leuke dag toe te 

wensen. Geniet van de dingen die komen.  

 

Namens de jubileumcommissie: 

Hans Geenen 
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Facelift, liposuctie, …. 
 

Een vrouw van rond de 50 krijgt een hartaanval en komt in het 

ziekenhuis terecht. Terwijl ze op de operatietafel ligt, dichtbij de 

dood, krijgt ze een visioen.  

Ze ziet God en vraagt: “Is mijn uur gekomen?” 

God antwoord: “Nee, je hebt nog 40 jaar, twee weken en acht dagen 

tegoed.” 

Bij het ontwaken van de verdoving, besluit ze een facelift, een 

liposuctie te laten doen. En ook haar lippen laat ze opspuiten met 

collageen.  

Ze laat tevens een borstcorrectie uitvoeren. En nog veel meer. Het 

loont immers de moeite, nu ze weet dat ze nog zo lang te gaan heeft. 

Na haar laatste operatie komt ze uit het ziekenhuis en wat gebeurt er. 

Ze wordt gegrepen door een bus bij het oversteken van de straat.  

In de hemel aangekomen spreekt ze God aan: “Potverdorie, ik dacht 

dat ik nog minstens 40 jaar tegoed had! Waarom hebt u me laten 

overrijden dor een bus?” 

Waarop God zegt: “Maar lieve meid, ik had je niet herkend.”  

 

CLUBLIED BC DOUBLET 
 

Wijze: Als de lente komt dan stuur ik jou, tulpen uit Amsterdam. 
 

Als de dinsdag komt bridge ik met jou 

Een hele avond lang 

Als de pauze komt zorg ik voor jou  

Met deze mooie zang 
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Als je met de winst of met verlies 

De tafel dan verlaat 

Is het zuchten of soms steunen 

Is het lachen of soms kreunen 

Maar vooral hebt veel plezier 

Van dit mooie spelletje hier 

 

Als je goede kaart in handen hebt 

Leg je het kaartje STOP 

Heeft je partner dan te weinig mee 

Wordt het misschien een flop 

In de harten of de schoppenkaart 

Loopt het niet zo’n vaart 

In de klaveren in de ruiten 

Met een troefkaart of daarbuiten 

Is een sans ook op zijn plaats 

Voor een manche is het niet te laat 

 

Als je dan de kinkel binnengaat 

Voor een partijtje bridge 

Is doublet er dan voor iedereen 

Dan is hier alles kits 

Als de ober langs de tafels komt 

Consumpties en de munt 

Voor de koffie of een glaasje 

Fris of thee staat dan snel naast je 

Kan dat .. oh .. zo heerlijk zijn } 

Bij doublet moet je altijd zijn. }   twee maal 
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Bridge-etiquette  

 

1. BIDDING BOX 
Denk met je verstand 
en niet met je hand. 

 

2. BLINDE 
De blinde staat buitenspel 
en speelt slechts op bevel. 

 

3. KAART GEREED HOUDEN 
Denk en beslis, 

 
pak de kaart als het je beurt is.  

 

4. ONGEOORLOOFDE INFORMATIE 
Bridge blijft slechts mooi, 
met je gezicht in de plooi. 

Lippen op elkaar 
en spelen maar. 

 

5. NAKAARTEN EN TREUZELEN 
Bridge is denken en spelen, 

niet de tegenstander vervelen. 
Geef geen commentaar, 
in woord noch gebaar. 

Na het spel weet de partner het ook wel. 
 

6. GEDRAG AAN TAFEL 
Hoffelijk gedag, 

levert sneller een lach. 
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