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Van de voorzitter 
 

Zoals elk jaar is het weer Kerst voor we het 

weten en breekt er een gezellige tijd aan met 

winterse kou buiten en warmte binnen in de 

vorm van kerstversieringen, kaarslicht en een 

goed glas wijn. Voor mij betekent de 

kerstvakantie een welkom moment van rust in 

de hectiek van alledag. Even gas terugnemen 

en met vrienden en familie genieten. Dit jaar 

doen we dat met het hele gezin inclusief hond 

in het verre Zweden. Gegarandeerde 

sneeuw, prachtige natuur, 

houtkacheltje aan en lekker 

onthaasten. 

 

Terwijl de wereldleiders in Noord 

Korea en de USA de zaken op scherp 

zetten, kabbelen wij rustig voort in 

Bemmel.  Daar kunnen Kim Jong-Un 

en Donald Trump nog wat van leren. 

We blijven bescheiden maar kunnen 

trots zijn op het feit dat we niet alleen 

goed georganiseerd zijn maar ook een 

sfeer hebben gecreëerd met elkaar 

waarbij iedereen, ongeacht speelniveau zich 

thuis voelt. Terugdenken aan het 

jubileumfeest waarbij we al dansend en 

zingend gevierd hebben dat we 25 jarig 

bestaan is genoeg bewijs hiervoor, maar ook 

de gemoedelijke drives met culinaire inbreng 

van veel leden getuigt van enorme 

saamhorigheid. 

 

Wat is er nog meer gebeurd afgelopen jaar? 

We hebben Bert verwelkomt als nieuwe 

wedstrijdleider en weten sinds de speelavond 

op 5 december nu ook dat hij geweldig kan 

dichten. Een week later heeft Ria laten zien 

dat zij hem prima kan vervangen als dat nodig 

is. Echt een groot compliment waard want wat 

kan er veel misgaan op een avond 

(draaihanden, contra-zits, onverwachte 

afwezigheid, missende kaarten, geschillen,  

 

 

 

computerstoringen, etc.) Gelukkig is dat 

allemaal niet gebeurd tijdens haar debuut  

maar het zijn zaken waar een wedstrijdleider 

het hoofd aan moet kunnen bieden en ik vind 

het heel knap dat zij die uitdaging koelbloedig 

het hoofd durft te bieden. 

 

Wie verdient er verder nog een pluim? Ik 

bevind me op glad ijs want iedereen die zich 

inzet voor de club is het 

vermelden waard, zelfs degenen 

zonder formele vrijwilligersfunctie; 

sfeer maak je immers met z’n 

allen! Toch zet ik nog één persoon 

op het erepodium en wel Joyce die 

naast haar tomeloze inzet voor de 

evenementen commissie (samen 

met Hans en Toos) er met een 

wervend betoog voor gezorgd 

heeft dat Verf- en Woonwinkel 

Harry Mattijssen ons de komende 

5 jaar als hoofdsponsor 

ondersteunt. Vanaf dit seizoen 

beschikken we over een prachtige 

nieuwe glazen trofee die het strijden meer dan 

waard is. Een sieraad voor iedere schouw en 

een reden om iedere bridgeronde nog meer 

ons best te doen.  

 

Wat gaat 2018 ons brengen? Een kristallen bol 

heb ik niet maar ik verwacht een relaxte 

voortgang van hetgeen we nu al doen. Er 

staan geen grote veranderingen, noodzakelijke 

aanschaffen of festiviteiten zoals 

lustrumvieringen op het programma. Dat is 

helemaal niet erg. Een rustig jaartje is ook wel 

eens lekker. 

 

Ik wens u en uw dierbaren een hele warme 

kerstperiode en alle voorspoed, succes en 

gezondheid toe voor 2018! 

 

Henny van Gogh 

mailto:sjoukje.veldkamp@kpnplanet.nl
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Kalender 
 

Competitie 2017/2018 

 

Kerstdrive: 19 december  2017 

Kinkel gesloten: 26 december 2016 (geen 

bridge) 

Ronde 3: 2 januari 2018 

Ronde 4: 9, 16, 23 en 30 januari en            

6 februari 2018 

Kinkel gesloten: 13 februari (geen bridge) 

Ronde 5: 20 en 27 februari en 6, 13 en 20 

maart 2018 

Ruitenboertoernooi: 6 maart 2018 

(tevens competitieronde 5 avond 3) 

Paasdrive: 27 maart 2018 

Ronde 6 (6 avonden): 3, 10, 17 en 24 april 

en 1 en 8 mei 2018 

Ontmoeting met Gendt: 15 mei 2018 

Einddrive: 22 mei  

 

 

Nog een terugblik 
 

Bridgeclub Doublet bestaat 25 jaar en dat 

jubileum werd gevierd op 28 oktober. En hoe!! 

Het werd een spetterend feest. 

Rond half elf arriveerden bestuur en 

jubileumcommissie bij landgoed Welderen, dat 

na vele zalen te hebben bezocht, als beste uit 

de bus kwam. Dat was een gouden greep, een 

gezellige locatie met prachtig uitzicht op de 

golfbaan, ondanks het druilerige weer. 

Erik en Hans hadden de auto volgeladen met 

ballonnen, een frame voor de enorme 

groepsfoto van 2 x 1.50 m. Als volleerde 

bouwvakkers monteerden zij het frame en 

spanden de foto erop. Joyce en Toos gaven de 

prijzenboom een plaatsje en hingen alle 

prijzen erin. Bert was inmiddels druk doende 

om alles voor het bridgen te regelen. Henny, 

Sjoukje en Annemarie maakten de tafels 

gereed. Na enig geharrewar deed de beamer 

het ook zodat een greep uit de foto´s van de 

afgelopen 25 jaar bekeken kon worden. Ruim 

op tijd was alles klaar om de eerste gasten te 

ontvangen. 

Rond de middag druppelden de eerste leden 

binnen waar zij bij de ingang welkom werden 

geheten en van harte gefeliciteerd door het 

bestuur. Vervolgens reikten Joyce en Toos de 

jubileumboekjes uit samen met mysterieuze 

lootjes. Later bleek dat niet het nummer maar 

de kleur de tafelschikking bepaalde. Er was 

koffie met gebak, de voorzitter richtte een 

woordje tot allen en toen kon er eindelijk 

gebridged worden. In een heerlijk ontspannen 

sfeer, iedereen met de eigen partner maar 

met de paren van alle lijnen door elkaar 

gemixt werden er drie rondes bridge gespeeld 

om in de daaropvolgende pauze onder het 

genot van een glas prosecco een toast uit te 

brengen op het 25-jarig bestaan van Doublet. 

Yvonne, Ger, Cornelis, spreekstalmeester Leo 

en accordeonist Gerard kwamen ten tonele en 

gaven als “redoubletters” een sterk staaltje 

cabaret ten beste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vragen uit de zaal en humoristische 

antwoorden hadden zij al gauw de lachers op 

de hand. Het refrein werd door de zaal 

enthousiast meegezongen. Hilariteit alom 

maar zeker de waardering en een spontaan 

applaus.  

De dag werd vervolgd met nog twee rondes 

bridgen. Dankzij cabaretgroep Redoublet zat 

de stemming er al flink in toen Anouk Balins, 

onze zingende 

troubadour haar 

entree maakte. 

Geen verzoek-

nummer was haar 

te gek en binnen no 

time zat haar gitaar 

volgeplakt met gele 

memoblaadjes met 

verzoekjes. Ze had 

er erg veel schik in 

ze ten gehore te 

brengen en de zaal 

deinde arm in arm 

mee. Al dat zingen 

maakt hongerig dus 

na een herschikking 

van de tafels 
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konden we van een heerlijk buffet genieten 

dat inmiddels in de bijzaal was klaargezet. Nu 

wamen de lootjes van pas. Geen loterij, helaas 

gaven zij de kleur van de tafel aan zodat 

iedereen door elkaar kwam te zitten. Het 

buffet was uitgebreid en gevarieerd. Iedereen 

genoot ervan en zeker van Anouk die zingend 

tussen de tafels door liep. Anouk kreeg het 

voor elkaar dat de voetjes van de vloer 

gingen. 

Heel de dag door werd er gefotografeerd, zelfs 

mobieltjes werden in stelling gebracht. Na nog 

een kop koffie werd het 25-jarig jubileumfeest 

afgesloten. Wat vooral de boventoon voerde 

was de gezelligheid, vrolijkheid en 

saamhorigheid. Doubletters zijn van vele 

markten thuis, bridgen, zingen, dansen, er 

voor elkaar zijn. En wat te denken van 

feestvieren? 

Doublet een club om trots op te zijn . 

Op naar de 30!! 

 

Annemarie Ariëns 

 

Brievenbus 
 

Een man was zijn gazon aan het maaien toen 

hij zijn aantrekkelijke blonde buurvrouw 

buiten zag komen en in snel tempo naar haar 

brievenbus liep. 

Ze opende de bus, sloeg ze weer dicht en 

stormde terug naar binnen. Even later kwam 

ze terug buiten, ging weer naar de brievenbus, 

opende ze en sloeg ze 

brutaal weer dicht. Duidelijk boos liep ze terug 

naar binnen... 

Toen de man zich klaarmaakte om de kantjes 

te maaien kwam het blondje voor de derde 

keer buiten, liep weer naar haar bus, opende 

ze en sloeg ze nog harder dicht dan ervoor. 

'Is er iets mis?' vroeg de man verbaasd. 

'Zeer zeker is er iets mis. 

Mijn stomme computer blijft maar melden: 

ER IS POST VOOR U!!!' 

 

Lichtpuntje 

 

Lichtpuntjes 

Soms zijn ze groot 

Soms zijn ze klein 

je hoeft ze niet te zoeken 

Je kunt ze ook zijn 

Competitie uitslag  

 

1e ronde 

 

A-lijn 

Nr. Namen Score % 

1 Marian en Steef 60.81 

2 Hans en Hub 60.53 

3 Erik en Jaap 56.19 

 

B-lijn 

Nr. Namen Score % 

1 Piet en Loes 57.70 

2 Liesbeth en Theo 57.00 

3 Doortje en Ben 54.19 

 

C-lijn 

Nr. Namen Score % 

1 Annemarie en Connie 55.99 

2 Niek en Cornelis 54.42 

3 Riet en Ine  52.63 

 

De wisseltrofee van onze hoofdsponsor Verf- 

en Woonwinkel Harry Mattijssen ging in deze 

ronde naar Steef en Marian vanwege de 

hoogste score. 

 

2e ronde 

 

A-lijn 

Nr. Namen Score % 

1 Erik en Jaap 56.08 

2 Loes en Piet 55.42 

3 Marian en Steef 55/33 

 

B-lijn 

Nr. Namen Score % 

1 Trees en Leo 55.03 

2 Els en Jeroen 53.72 

3 Clara en Piet 53.42 

 
  

 

C-lijn 

Nr. Namen Score % 

1 Riet en Ine 57.37 

2 Sonja en Riet 56.82 

3 Truus en Gerard 54.82 

 

Ditmaal ging de wisseltrofee van Verf- en 

Woonwinkel Harry Mattijssen naar Riet en Ine 

vanwege hun hoogste score. 
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Kerstverhaal van Godfried Bomans  
 

Er was eens een man die het kerstfeest 

grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje 

uit de schuur en spande langs het plafond de 

rode papieren slingers die daarvoor garant 

zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode 

bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar 

naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte 

hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over 

drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar 

het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord 

stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je 

er tien in een doos koopt, en klapte in zijn 

handen. Dit was het teken om binnen te 

komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd 

in de keuken elkaar met een verlegen glimlach 

hadden aangekeken, kwamen bedremmeld 

binnen. 

“Nee maar,” zeiden ze, “dat had je niet 

moeten doen.” 

Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze 

blij zitten en keken elkaar warm aan. 

“En nu gaan we niet alleen smullen,” zei de 

man, ” we moeten ook beseffen wat er nu 

eigenlijk gebeurd is.” 

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle 

herbergen afliepen, maar nergens was er 

plaats. Maar het kind werd ten slotte toch 

geboren, zij het in een stal. En toen begonnen 

ze te eten, want nu mocht het, al was er dan 

veel ellende in de wereld. 

“Kijk,” zei de man “dat is nu Kerst vieren en 

zo hoort het eigenlijk.” En daarin had hij 

gelijk. En zij verwonderden zich over de 

hardvochtigheid van al die herbergiers, maar 

het was ook tweeduizend jaar geleden moet je 

denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En 

op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde 

de banketstaaf die hij juist aan de mond 

bracht, verstoord weer op zijn bord. 

“Dat is nu vervelend,” zei hij, “er is ook altijd 

wat.” Hij knoopte zijn servet los, sloeg de 

kruimels van zijn knie en slofte naar de 

voordeur. 

 

Er stond een man op de stoep met een baard 

en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier 

ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. 

Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik 

nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom 

zijn. De beide mannen keken elkaar een 

ogenblik zwijgend aan en toen werd de een 

door een grote drift bevangen. “Uitgerekend 

op Kerstmis,” zei hij, “zijn er geen andere 

avonden.” En hij sloeg de deur hard achter 

zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er 

een vreemd gevoel over hem en de tulband 

smaakte hem niet. “Ik ga nog eens even 

kijken,” zei hij, “er is iets gebeurd, maar ik 

weet niet wat.” Hij liep terug naar de stoep en 

keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de 

man nog juist om de hoek verdwijnen, met 

een jonge vrouw naast zich, die zwanger was. 

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, 

maar er was niemand meer te zien. Die twee 

leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want 

het was, zoals gezegd, een witte Kerst. Toen 

hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er 

stonden tranen in zijn ogen. “Zeg maar even 

niets,” zei hij, “die wind is wat schraal, het 

gaat wel weer over.” En dat was ook zo, men 

moet zich over die dingen kunnen heen 

zetten. Het werd nog een heel prettig 

Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt 

geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht 

door en zelfs het kind werd opnieuw in een 

schuur geboren. 

 
 

Slemklassement seizoen 2017/18 

 

Ook dit seizoen is er weer een beker te winnen 

door degene, die het hoogste scoort in het 

slemklassement. Eerst even de regels, zoals 

die hierbij dit seizoen gelden . 

Met het bieden en halen van een slemcontract 

zijn punten te verdienen, en wel als volgt: 

 

 het bieden en halen van groot slem  

 (dus alle slagen) in SA 4 punten 

 het bieden en halen van groot slem 

 (dus alle slagen) in een kleur 3 punten 

 het bieden en halen van klein slem  

 (dus 12 slagen) in SA 2 punten 

 het bieden en halen van klein slem  

 (dus 12 slagen) in kleur 1 punt 



 

Bridgeclub Doublet december 2017   pag. nr: 5 

 

Hierbij de stand van het slemklassement voor 

dit seizoen na bijna 3 competitierondes. 

Er is de eerste drie rondes weinig gescoord en 

dus zijn er nog geen grote verschillen. 

In de eerste ronde scoorden Lyt met Corry, 

Stien met Elly en Toos met Ria elk 3 punten. 

In de tweede ronde behaalden Ger in zijn 

eentje 4 punten en Jolande en 4 paren elk 3 

punten: Hans met Hub, Ben met Doortje, 

Anton met Sjoukje en wederom Lyt met Corry. 

In de derde ronde werden na  4 zittingen door 

Hans met Hub en Ger met Yvonne 3 punten 

behaald.  

Op dit moment zijn er 7 koplopers  met elk 7 

punten, nl. Hans met Hub, Ben met Doortje, 

Sjoukje met Anton en Ger. Zij worden gevolgd 

door Lyt met Corry met elk 6 punten. 

Vervolgens zijn er 15 spelers met elk 5 

punten. 

Tot zover de stand voor deze trofee.  

 

Wim Damen 

 

Campingbridge 
 

 

Campingbridge De Vrijbuiters organiseert al 

zo'n 26 jaar 2 x per jaar een bridgeweek op 

een (steeds wisselende) camping in 

Nederland.  

De bridgeweken (op niet-commerciële basis) 

vinden plaats in het april en september. We 

hebben daarbij "geen messen op tafel"! 

Doordat we niet in het hoogseizoen zitten, 

krijgen we meestal "aangepaste" prijzen. We 

streven natuurlijk ook naar een recreatieve en 

groene omgeving.  

De camping moet behalve kampeerplaatsen 

tevens beschikken over bungalows/huur-

caravans zodat ook de bridgers die niet (meer) 

over een caravan/camper beschikken mee 

kunnen (blijven) doen. Men dient  te 

beschikken over een zaal met voldoende 

verlichting. Daar wordt 3 avonden gebridged 

en na de vrije maandag nogmaals 3 avonden. 

Overdag is men totaal vrij. Men kan 

desgewenst één of meerdere dagen gebruik 

maken van een diner-arrangement.  

De bridgewedstrijden staan onder leiding van 

een ervaren (en gezellig meespelende) 

wedstrijdleider. Er wordt gespeeld conform de 

spelregels van de Nederlandse Bridge Bond.  

We hebben gelukkig nog niet te klagen over 

gebrek aan belangstelling (in september 

hadden we 34 paren!), maar ook wij 

vergrijzen! Vandaar deze informatie in de 

hoop dat er belangstelling gewekt kan worden. 

 

Mocht je interesse hebben, kijk dan voor meer 

informatie even op de 

website www.campingbridgedervrijbuites.nl. 

Je ziet daar o.a. de bridgekalender voor de 

komende jaren en je kunt je daar ook 

inschrijven, zodat je steeds automatisch 

een geheel vrijblijvende uitnodiging 

ontvangt voor de eerstvolgende bridgeweek.  

 

Tot slot nog één opmerking: alle deelnemers 

zijn bijna net zo gezellig als de leden van 

 Doublet.................... 

 

Piet van de Sluis 

 

Kerstgedachte 

 

Kerstfeest is denken 

aan vrede en licht 

aan de boodschap 

het blijde bericht 

van komen van mensen 

heel dicht tot elkaar 

niet voor heel even 

maar - als het kan -  

het hele jaar! 

 

Lief en leed 

commissie 
 

Ontvangt u 

signalen voor de 

commissie lief en 

leed, bel of mail 

ons tijdig. 

 

Cathrien Jukkema tel. 0481-462128  

Email: cathrien.jukkema@tiscali.nl 

Ger Polman tel. 0481-464583 

Email: gpolman@upcmail.nl 

 

Cathrien Jukkema en Ger Polman 

http://www.campingbridgedevrijbuiters.nl/index.php
http://www.campingbridgedevrijbuiters.nl/
mailto:cathrien.jukkema@tiscali.nl
mailto:gpolman@upcmail.nl
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Bestuur 

 

Henny van Gogh voorzitter 0481-464022 

Annemarie Ariëns secretaris  0481-462091 

Sjoukje Veldkamp penningmeester  026-3255818 

Hans Geenen bestuurslid 0481-464379 

Bert van Isselt bestuurslid 06-10255294 

Erik Willems bestuurslid 06-46204302 

 

Wedstrijdleiding: 

Bert van Isselt wedstrijdleider 06-10255294 

Arbitragecommissie: 

Erik Willems voorzitter 06-46204302 

Bank: Rabobank – Bemmel 

Rekeningnummer: NL 87 Rabo 0316 8739 18 t.n.v. 

Bridgeclub “DOUBLET” te Bemmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 
 

Van de voorzitter .................................................... 1 

Kalender ..................................................................... 2 

Nog een terugblik ................................................... 2 

Brievenbus ................................................................ 3 

Lichtpuntje ................................................................ 3 

Competitie uitslag .................................................. 3 

Kerstverhaal van Godfried Bomans ................. 4 

Slemklassement seizoen 2017/18 ................... 4 

Campingbridge ........................................................ 5 

Kerstgedachte .......................................................... 5 

Lief en leed commissie ......................................... 5 

Inhoudsopgave ........................................................ 6 

 

 

 

 

 

 


